
Verzoening

Kunstenaar: Willem Vermandere
Locatie: Loodswezenplein

Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog creëerde Willem Vermandere het kunstwerk Verzoening.
Het werk bevindt zich op het geografisch beginpunt van het westelijk front, aan het staketsel in Nieuwpoort-Bad. De
twee beelden werden onthuld op 8 oktober 2014.

Verzoening beeldt een stenen dialoog uit tussen twee figuren die elkaar aan het front ontmoetten en die honderd jaar na
datum vrienden in plaats van vijanden zijn geworden. Tussen hen in bevindt zich een niemandsland. De handen op de
figuren zijn een symbool voor agressie, verzoening, beschutting en gastvrijheid.

Oorlog en vrede, vroeger en nu, zijn thema’s die de kunstenaar nauw aan het hart liggen. Het oorlogsverleden van onze
regio maakt op hem nog steeds een diepe indruk, wat geïllustreerd wordt in Verzoening.

https://www.nieuwpoort.be/


Meer Willem Vermandere:

Reddende handen

Stadskeure

https://www.nieuwpoort.be/reddende-handen
https://www.nieuwpoort.be/stadskeure
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