
Reddende handen

Kunstenaar: Willem Vermandere
Locatie: bezoekerscentrum Westfront

Kunstenaar Willem Vermandere kapte Reddende handen uit één blok Soignies-graniet. Het beeld werd geplaatst aan
de voet van het Koning Albert I monument, op de scheidingslijn die destijds de geallieerden scheidde van de Duitsers.

Reddende handen is het eerste gedenkteken langs de kust dat opgedragen is aan de Britse en Commonwealth soldaten
die hier tijdens de Eerste Wereldoorlog het leven hebben gelaten. Het werd ingehuldigd op 28 september 2017.

https://www.nieuwpoort.be/


Meer Willem Vermandere:

Stadskeure

Verzoening

https://www.nieuwpoort.be/stadskeure
https://www.nieuwpoort.be/verzoening
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