
Les demoiselles de Nieuport

 

De Britse en de Bretoenen, 1914 -1917 

Dit boek vertelt een dubbelverhaal van emancipatie: enerzijds van de jonge Engelse lady Dorothie Feilding die aan het
front in Vlaanderen aan oorlogswerk wilde doen, anderzijds van de Bretoenen in zeemanstrui, met blauwe muts en rode
dot, die in het Franse legeren een reputatie te verdedigen hadden. Ze ontmoetten elkaar onverwacht in Nieuwpoort in
1915. Anders dan hun bijnaam doet vermoeden, waren de 'demoiselles au pompon rouge' ervaren frontsoldaten die hun
strepen hadden verdiend bij Melle en Diksmuide. En hoewel van adellijke afkomst, kwam Dorothie Feilding dag na dag in
uiterst gevaarlijke omstandigheden hun gewonden weghalen. Rijkelijk geillustreerd met uniek beeldmateriaal.
Verschijnt ook in het Engels en het Frans

Een uitgave i.s.m. de Stad Nieuwpoort in het kader van de herdenking van WOI.

Verkrijgbaar in het bezoekerscentrum Westfront te Nieuwpoort.

https://www.nieuwpoort.be/

	Les demoiselles de Nieuport
	De Britse en de Bretoenen, 1914 -1917


