
Gedenkteken voor de Nieuwpoortse Oorlogsslachtoffers

Locatie: hoek van de Onze Lieve Vrouwstraat en Willem De Roolaan

Op 9 augustus 1925, zeven jaar na de Wapenstilstand, onthult Nieuwpoort een monument voor de stadsgenoten die
het leven verloren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit Gedenkteken voor de Nieuwpoortse Oorlogsslachtoffers komt
vlakbij de Onze-Lieve-Vrouwekerk te staan.

In de volksmond wordt de opvallende sculptuur ‘Treze Bleiters’ genoemd. Net als het IJzergedenkteken is het een
realisatie van de hand van Pieter Braecke.

Het Gedenkteken voor de Nieuwpoortse Oorlogsslachtoffers toont een treurende vrouw in een mantel met kap. Ze staat
op een heuvel van rood baksteengruis waarin witmarmeren kruisjes zijn verwerkt. Hierop prijken de namen van alle
gesneuvelde Nieuwpoortenaren.

In 1949 werden op de arduinen randen rond het monument de namen van de militaire en burgerlijke slachtoffers van
WO II bijgevoegd. Op 11 november 1969 werd aan de voet van het Gedenkteken een urne begraven met daarin as en
aarde, afkomstig uit kamp Flossenbürg in Duitsland. Vier Nieuwpoortenaren lieten daar het leven.

Jaarlijks wordt aan het Gedenkteken een plechtigheid ingericht op 11 november en 8 mei. 

https://www.nieuwpoort.be/
https://www.nieuwpoort.be/onze-lieve-vrouwekerk-3
https://www.nieuwpoort.be/ijzergedenkteken-3



	Gedenkteken voor de Nieuwpoortse Oorlogsslachtoffers

